
We dragen de kruisjes van hen die vorige maand 
gestorven zijn in ons midden  
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Volg Mij 



Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid 
Ik wil je wel komen, Heer, 
maar of ik U volgen kan, 
weet ik niet. 
Uw ritme van leven 
is immers zo gans anders 
dan het mijne. 
 

Ik wil wel komen, Heer, 
maar of ik alles achterlaten kan 
weet ik niet. 
Uw kijk op de dingen 
is immers veel radicaler 
dan de mijne. 
 

Ik wil wel komen, Heer, 
maar of ik echt liefhebben kan, 
weet ik niet. 
Uw liefde voor de mensen 
is immers veel ruimer 
dan de mijne. 
 

Ik wil wel komen, Heer, 
maar of ik trouw kan blijven, 
weet ik niet. 
Uw woord van trouw 
is goddank veel sterker 
dan het mijne. 
Tekst uit De Kleine Harlekijn 
 

God en Vader, 
neem de sluier weg van onze ogen. 
Neem de twijfel en de aarzeling  
weg uit ons hart, 
zodat we Jezus volgen 
elk op onze eigen manier. 
Zo worden wij gelukkige mensen.  
Amen 
 



Eer aan God 

Gebed 

Levengevende God, 
in uw Liefde hebt Gij destijds 
uw Zoon Jezus gezonden 
om mensen voor te gaan op uw weg. 
Ook wij weten ons door Jou geroepen 
om te leven naar uw Woord. 
Verhelder onze geest opdat wij zien 
wat ons in deze boeiende wereld te doen staat. 
Zet ons in de goede richting 
en vuur ons aan 
opdat wij enthousiast gestalte geven 
aan jouw liefde. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Eerste lezing  Jesaja 50, 5-9a 
  
Moment voor de kinderen 
 
Orgel 
 
Evangelie 
Marcus 8, 27 – 35  
 
Homilie 
 
 



Voorbeden 
Bidden we voor allen die, dag na dag,  
uitzien naar gerechtigheid,  
die hunkeren naar vrede.  
Dat er mensen voor hen opkomen 
namens onze God van vrede en vreugde. 
Laten wij bidden… 

Bidden we voor hen die anderen opbeuren, 
helen, bemoedigen.  
Dat zij opgewassen blijven  
tegen teleurstelling en tegenkanting  
en dat zij vreugde blijven beleven aan hun inzet.  
Laten wij bidden… 
Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden we ook voor onszelf.  
Laat het waar zijn God,  
dat Gij altijd met ons zult zijn.  
Laat ons uw nabijheid voelen 
als wij proberen uw weg te gaan,  
u te volgen, ten einde toe.  
Laten wij bidden… 
Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden we voor onze gemeenschap  
hier ter plaatse, 
Dat we blij zijn met de blijen 
En mee treuren met hen die verdriet hebben. 
We bidden voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen: ... 
En voor wie ons gebed wordt gevraagd: ... 
Ga met ons door de dagen … 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God; 
Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen 
om elkaar gelukkig te maken. 
 
Ik geloof in Jezus; 
Hij wijst ons de weg. 
Hij kiest voor wie klein is 
en nog groeien kan. 
 
Ik geloof in de Geest; 
Hij helpt ons 
om goed te zijn voor elkaar. 
 
Ik geloof in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen wil ik horen. 



Offerande 
Delen van wat we hebben, 
om onze geloofsgemeenschap 
mee te dragen.  
Dank je wel om dit te doen! 
 

Lied 

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 
waar elke mens van angst geneest, 
ik zoek de God die armen heelt, 
in elke mens die liefde deelt. 
 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 
vrij van geweld en oorlogsleed, 
ik zoek de stad waar God regeert, 
in elke mens die liefde deelt. 
 

Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft, 
in elke mens die liefde deelt. 
 

Gebed bij brood en leven 
Vredelievende God, 
met mensen wilt U optrekken, 
met ons en met alle anderen  
die uw aarde bevolken. 
U wenst ons allen vrede en alle goeds. 
U wenst het geluk van mensen, 
waar en hoe ook geboren. 
 

Wij danken U dat U uw wens 
in het bijzonder zichtbaar hebt gemaakt 
in Jezus, uw Zoon 
en in zoveel volgelingen van deze mens 
uit Nazareth. 
 

Vredelievende God, 
U hebt een opdracht in onze harten gelegd. 
U roept ons op niet alleen uit te zien  
naar vrede, 
maar ook alles in het werk te stellen 
om op onze weg door het leven 
reeds vredebrengers en vredemakers te zijn. 
Dat is voor ons niet iedere dag even eenvoudig. 
U weet dat, want U kent ons. 



We zoeken en tasten naar mogelijkheden 
en soms lukt het, maar soms ook niet. 
Toch delen wij deze dag weer dit Brood 
ten teken dat wij niet alleen 
onze goede bedoelingen met elkaar delen 
maar ook de hoop  
op een vredelievender bestaan 
en het geloof dat U ons draagt  
en richting geeft. 
 
Vredelievende God, 
moge dit Brood ons sterken 
om onze goede voornemens  
ten uitvoer te brengen. 
Moge dit Brood ons sterker maken 
om te leven voor U en voor elkaar. 
Door dit Brood te delen getuigen wij 
dat wij broeders en zusters zijn van elkaar 
en dat wij U mogen noemen: 
onze God en Vader, tot in eeuwigheid. 
tot één gemeenschap van mensen 
die samen bidden met de woorden 
die Jezus ons gegeven heeft: 
 
Onze Vader 
 

Vredeswens  
Goede God, 
Jij hebt de aarde aan ons gegeven, 
opdat we overal vrede zouden brengen. 
Jij hebt ons handen gegeven  
om de aarde te bewerken. 
Jij hebt ons verstand gegeven  
om de aarde te beheren. 
Ook ogen heb je ons gegeven  
om de aarde te bewonderen. 
Maar bovenal heb Jij ons een hart gegeven 
om van de aarde een huis te maken 
waar plaats is voor velen! 
Laat ons door Jezus te volgen, 
meebouwen aan vrede, 
elke dag opnieuw. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding op de communie 
 

Communie 
 
 
 



Wondere Ruimte 
 

Slotgebed 
Dank U, God, voor uw aanwezigheid  
in ons midden.  
Blijf over ons waken  
als wij weer eens onze eigen weg opgaan.  
Herinner ons er dan aan  
dat wij ervoor gekozen hebben  
om met U ons levenspad te gaan.  
Versterk ons geloof en ons vertrouwen in U  
opdat wij Jezus’ voorbeeld blijven volgen,  
ook als het ons soms moeilijk valt. Amen. 

 

Ik Wil U Volgen  
https://www.youtube.com/watch?v=9ZVhlir8oyE 
 

Hoor ik ergens bij, loop ik met iemand mee ? 
Volg ik alle trends of zeg ik wel eens 'nee' ? 
Wat vind ik echt belangrijk ? 
En waar wil ik eigenlijk heen ? 
Hoe maak ik een keus ? 
 

Toen U vissers riep gingen ze met U mee. 
Stapten uit hun boot. Vertrouwden U meteen. 
Ze lieten alles achter en ze vonden dit oké. 
Het was de beste keus. 
 

‘k Hoef niet met alles mee te gaan. 
Trends die komen en vergaan. 
Maar U, Heer, blijft bestaan. 
Dit is waar ik mij niet voor schaam. 
U kent mij en U roept mijn naam. 
Ik wil achter U aan. 
 

Jezus, Jezus, Jezus, Ik wil U volgen! 
 

Binnen in mijn hart 
maak ik de keus vandaag Uw vriend te zijn. 
En te doen wat U mij vraagt. 
'k wil licht in deze wereld zijn. 
En smaakvol zoals zout. 
Ja, ik wil graag zijn zoals U bent. 
 

'k Hoef niet met alles mee te gaan. 
Trends die komen en vergaan. 
Maar U, Heer, blijft bestaan. 
Dit is waar ik mij niet voor schaam. 
U kent mij en (U) roept mijn naam. 
Ik wil achter U aan.  



Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
 
Liefde, 
Geschilderd door  
Larry Cole,  

Weetjes: 
 

Ontmoetingsdag in Roosenbergabdij: 
5 oktober!  Info en inschrijven achteraan  
in de kerk of via de website. 
 

Alpha-curus 
Een filmpje over een aspect van geloven, zet ons aan het 
denken waarna er een vrij gesprek volgt in kleine groepen. 
Luisteren of spreken: elke inbreng telt.  
Inschrijven of info: walter.vdbussche@telenet.be 
Bernadette Jansen 0473 439 733 -  
www.alphavlaanderen.be 
 
Benieuwd of het iets voor jou is? 
Kom dan eens ‘proeven’ op donderdag 19 of 26  
september om 19u. Iedereen is welkom! 
Ervaar je dat het iets voor jou is, dan kan je verder  
meedoen: elke donderdag tot 5 december 2024, 
van 19 tot 21.30 u.  
Locatie: Centrum Ten Bos Ten Bos 33, Nieuwkerken 
 
FEESTWEEK: 25 jaar VLOS: 
Van 24 tot 29 september. Meer info of inschrijven  
voor bepaalde activiteiten: zie  
https://vlos.be/nl/feestweek/25-jaar-vlos. 
 
Startviering voor onze geloofsgemeenschap: 
Zondag 29 september om 10u30 starten  
we het nieuwe werkjaar met een nieuw thema. 
Ons huisorkest zorgt voor de muzikale omlijsting. 
 
GEBEDSKALENDER Halewijn/Otheo 
Bidden is als op de rem gaan staan. Het smaakt als brood, 
met zin in meer. Geen mens bidt ooit alleen.  
Al vele jaren is de gebedskalender een metgezel voor het 
dagelijks gebed van velen. Ook voor 2025 vind je hierin 
weer een rijke schat aan inspirerende gebeden. 
Bestel je deze voor 1 oktober: € 14,99. 
Na 1 oktober: € 17,99.  
Te bestellen via: lieve.vandriessen@telenet.be  
of via de lijst in de kerk. 


